
College van burgemeester en wethouders 
Gemeente Midden-Drenthe 
Postbus 24 
9410 AA Beilen 
 
 
 
Laurà Gerards 
 
 
 
Groningen, 22 mei 2006  
 
 
Geachte Burgemeester en Wethouders, 
 
In mei 2007 is het 30 jaar geleden dat in Bovensmilde de lagere school “de Meenthe” 
werd gegijzeld. Ik was één van de leerlingen van de eerste klas. De gijzeling heeft een 
enorme invloed gehad op mijn leven. Ik durf met zekerheid te zeggen dat het een 
enorme invloed heeft gehad op alle betrokkenen, kinderen, ouders, familie, het 
schoolteam en de leerkrachten die het hebben moeten overnemen, de bestuurders en 
zo kan ik nog wel even doorgaan. 
 
Hoewel ik de gebeurtenis een plaats heb kunnen geven, duikt het onderwerp toch nog 
regelmatig op. Daarbij blijft het gevoel dat het niet echt is afgerond een rol spelen.  
De plek waar de school heeft gestaan, is een grasveld. Geen bebouwing maar een leeg 
veld waar op gevoetbald wordt. Een historische plek, maar zonder gezicht.  
 
Ik denk dat het belangrijk is dat het een plek wordt om te herdenken, ieder voor zich, wat 
er toen is gebeurd. Door middel van een herdenkingsteken krijgt het een gezicht, erkent 
het dat het van enorme invloed is geweest op zoveel levens en behoudt het zijn 
historische waarde. Zo langzamerhand is het mij duidelijk geworden hoe vreselijk 
belangrijk rituelen zijn en ik denk dat dit heel veel mensen goed zou doen.  
 
Een herdenkingsteken zou een teken moeten zijn voor alle betrokkenen. Daarom zou 
het teken zo simpel mogelijk moeten worden gehouden, zoals bijvoorbeeld een 
maquette van de school of een creatieve uiting daarvan. 
 
Kunt u als gemeentebestuur mij helpen aan het geven van een gezicht en erkenning aan 
de plek waar ooit de lagere school heeft gestaan? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Laurà Gerards 
 
Cc: fractievoorzitters gemeenteraad midden Drenthe 


